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Korte inleiding op de serie ‘Woensdagavondgebed’

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven
spreek licht
wees hier aanwezig in uw naam:
ik zal er zijn

Openingsvers

Strek naar mij uit uw gedachten.
Steek een hand naar mij uit.
Haast U toch mij te helpen.

Ere de Vader de Zoon en de Geest
als in den beginne, en nog,
en zo mag het blijven, kome wat komt - 

maar nu vlug komen, mij helpen,
steek uw hand naar mij uit,
strek uw hart naar mij uit.

Psalm 117
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Psalmgebed - 118, 1 - 14

Dank de LEVENDE, want hij is liefde,
want eindeloos is zijn goedheid.
Laat Israël zeggen:
want eindeloos is zijn goedheid.
Laat het huis van Aäron zeggen:
want eindeloos is zijn goedheid.
Laat allen die ontzag hebben voor de LEVENDE zeggen:
want eindeloos is zijn goedheid.
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In nood riep ik: O, LEVENDE!
De LEVENDE antwoordde me met ruimte.
De LEVENDE is er voor mij, ik ben niet bang,
wat kan een mens mij nog maken!
De LEVENDE is er voor mij, mijn hulp
ik kijk neer op wie mij haten.

Beter is het te schuilen bij de LEVENDE
dan te vertrouwen op mensen.
Beter is het te schuilen bij de LEVENDE
dan te vertrouwen op mensen van stand.

Omsingelen me volksstammen van allerlei slag,
met de naam van de LEVENDE, echt waar,
houd ik ze van mijn lijf.
Omsingelen ze me, ben ik helemaal omsingeld,
met de naam van de LEVENDE, echt waar,
houd ik ze van mijn lijf.
Omsingelen ze me als een zwerm wespen,
als strovuur worden ze uitgeblust, echt waar,
houd ik ze van mijn lijf.

Van mijn stuk gebracht,
totaal van mijn stuk gebracht,
stond ik op het punt om te vallen,
maar de LEVENDE heeft mij geholpen.

Mijn trots en mijn lied is de LEVENDE,
hij is mijn vrijheid.

Orgelspel

Uit: ‘Navolging’ - Dietrich Bonhoeffer

Het lichaam van Christus.

De eerste discipelen leefden in de lichamelijke tegenwoordigheid 
van Jezus en in gemeenschap met Hem.
Wat betekent dat en waarin zet zich voor ons deze gemeenschap 
voort?
Door de doop, zegt Paulus, zijn wij leden van het lichaam van 
Christus geworden. Deze woorden, die ons zo vreemd en 
onbegrijpelijk zijn, hebben een grondige uitleg nodig.

Er wordt ons daarmee gezegd, dat de gedoopten ook na de dood 
en de opstanding van de Heer in de lichamelijke tegenwoordigheid 
en gemeenschap met Jezus moeten leven.
Jezus’ heengaan betekent geen verlies voor de zijnen, maar 
veeleer een nieuw geschenk.
De eerste discipelen konden in de lichamelijke gemeenschap met 
Jezus niets anders en niets meer hebben dan wij nu hebben, ja, 
deze gemeenschap is ons vaster, voller, zekerder gegeven dan 
hun.
Wij leven in de volle gemeenschap van de lichamelijke 
tegenwoordigheid van de verheerlijkte Heer.
De grootheid van deze gave mag niet onbewust blijven voor ons 
geloof. Het lichaam van Jezus Christus is de grond en de 
zekerheid van ons geloof, het lichaam van Jezus Christus is de 
ene en volkomen gave waarin wij het heil deelachtig worden;
het lichaam van Jezus Christus is ons nieuwe leven.
In het lichaam van Jezus Christus zijn we in eeuwigheid door God 
aangenomen.

Stilte
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Avondgebeden

Gij zijt in ons midden, Heer;
Uw heilige Naam is over ons uitgeroepen.
Verlaat ons niet, Heer, onze God.

Uw stem heeft ons geroepen,
uw woord heeft ons gemaakt.
Leer ons uw woord verstaan.

Als wij doof blijven voor U,
en ons hart ons aanklaagt:
schenk ons vergeving, Heer.
Want Gij zijt groter dan ons hart.

Om de verdeeldheid van ons hart,
de nood die wij voorbijgingen,
de vrede die wij niet brachten:
Wij bidden U, Heer, ontferm U over ons.

Moge de nacht over ons komen
als een verademing,
als de stilte, waarin uw Rijk onmerkbaar groeit.
Laat komen, Heer, uw gerechtigheid.

Laat nu ons die u dienen gaan, o Heer,
in vrede, naar uw woord.
In U hebben wij ons heil gezien.

Behoed ons, Heer, als wij waken;
bescherm ons terwijl wij slapen.
Opdat wij waken met Christus
en mogen rusten in vrede.

Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Stilte

Onze Vader

Avondlied - 657 - Zolang wij ademhalen
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2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegenbede

Dat God ons allen
in zijn hoede houdt,
dat Hij ons kent
en onze naam bewaart,
zo zegene Hij ons
en wie ons lief zijn
ook de nachten door.
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
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